
Hoeksteen 
 
Hoeksteen Daarboven is waar zij leeft en zweeft 
Ze ziet ons vanuit haar gewichtige toren 
Waaruit ze haar gonzende klanken geeft 
Afgenomen maar nooit verloren 
 
Maria, prachtige Middeleeuwse dame in het nu 
Onder jouw toeziend oog houden wij dienst én mis 
Samenwerkend aan het collectieve individu 
Waarvoor hopelijk ooit wereldwijd een toekomst is 
 
Vele klokken moesten op konvooi 
Van muziekbrenger naar geweldsinstrument 
Aan de Duitse overmacht ten prooi 
Niet eens meer veilig als monument 
 
Jouw reis ging op Hoop van 
Zegen Met een onervaren kapitein 
Liep jij vast op de waterwegen 
Alsof het zo heeft moeten zijn 
 
Door Nederlandse durf en verzet 
Is de berging nooit doorgegaan 
Jaren sliep zij op haar zeebed  
Totdat zij weer op mocht staa 
 
Je nieuwe plek was op het nieuwe land 
Met volle trots draag jij jouw verhaal 
Het boegbeeld van Swifterbant 
De dame geklonken uit metaal 
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