Hé droom

Wat doe je hier

Naast mijn bed

Waarom zie ik jou als een kind
Naar mijn bed kruipen

Ben je de weg kwijtgeraakt

Jij, net als ik

Ben je slaperig geworden

Of ben je het zat

Om op zoek te gaan naar wanhopige mensen

Waarom kom je elke dag naar me toe
Met gescheurde kleren

Heb je met iemand anders ruzie gemaakt
Of heeft iemand jou van zijn bed verjaagd

Oh, jij schaamteloze

Oh, lelijke jij

Ik zal voor je kopen

De beste kleren

Ik zal je lichaam bedekken
Met mijn geliefde geur

Maar

Wegwezen van mij, vandaag

Blijf uit mijn bed

Laat me mijn vervreemding zelf beheersen
Laat me het geduld beheersen

Het klopt dat ik verslaafd aan je ben
Maar met de nacht,
Zal ik ons bondgenootschap beéindigen

En helaas

Met jou wil ik ook beéindig

Omdat ik oud ben

En de dageraad komt snel

Er is geen behoefte aan jou meer, droom
Zoek maar naar een andere nacht

Of andere bedden

Omdat ik mijn bed zal verkopen

Voor aan vreemde
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