
… anderhalve meter 
 
 
Omdat je de polder bent – 
Ik dronk mijn koffie niet snel 
maar ik liet het afkoelen 
en ik rookte mijn sigaret  
het zou mijn dag wel duren  
Ik mediteerde over jouw stilte          
wat ik niet gewend ben 
 
Omdat je de polder bent – 
Ik mis je nog steeds 
in mijn oude agenda 
schrijf ik 
jouw uitgestelde dromen op  
daarna bouwen de kinderen 
weer sneeuwpoppen 
en vogels keren terug 
om over jouw bomen te vliegen 
met hun nieuwe kleren 
 
Omdat je anders bent – 
Niet al jouw deuren zijn gesloten 
en jouw nacht geeuwde niet 
achter de gordijnen 
ondanks de bittere stilte 
ondanks de Chinese muur 
 
Maar 
jouw stilte is net als 
mijn kopje koffie 
het werd leeg 
en ik heb mijn pen niet aangeraakt 
Ik was bang dat zijn inkt zou opdrogen 
hoewel we vrienden zijn 
zoals de zee en het schip 
 
Hé, polder  
ondanks de afstanden 
zal ik al jouw straten in mijn tas stoppen  
om zelfs de afstanden te verkorten 
en ik laat mijn schaduw dicht bij je 
om jouw gezicht aan te raken 
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